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Last van energieën? Stap in de discobal!

Regelmatig komt tijdens een reading het thema “Last hebben van energieën” te sprake.
Velen van ons hebben heel regelmatig last van de energieën die om ons heen aanwezig zijn. Deze
energieën kunnen overal vandaan komen, maar vaak is er wel een directe link in de nabije
omgeving.

Last hebben van energie kan zich uiten door je opeens prikkelbaar te voelen, geïrriteerd te zijn, je
vermoeid of anders voelen na een gesprek, contact met iemand of in een bepaalde ruimte geweest
te zijn, maar ook hoofdpijn krijgen, je niet lekker voelen, warmte of jou ervaren. Je ervaart dat je je
anders voelt dan voor een bepaald contact of gebeurtenis.

Last hebben van de energie (van anderen) verloopt vaak onbewust, het is vervelend, want je voelt
je anders. Een hele makkelijke en fijne methode om jezelf hiertegen te beschermen is “DE
DISCOBAL”.

De discobal methode is een korte visualisatie oefening die heel effectief is.

Hoe werkt het ?

Visualiseer een discobal voor je.
De discobal is makkelijk bereikbaar voor je met een mooi trap. Je loopt de trap op en je komt bij
de discobal aan, je ziet een deurtje. Deze deur mag je openmaken en je stapt naar binnen. Hier zie
je een houten tafeltje staan, met een stoel en een mooie blauwe kaars. Je gaat op de stoel zitten en
je vraagt Aartsengel Michaël om bij je te komen. En je weet … Michaël is er altijd direct! Je voelt
zijn aanwezigheid. Samen steken jullie de blauwe kaars aan en er ontstaan een prachtig mooi,
helder en beschermend blauw licht in de ruimte binnen in de discobal.

Dit heldere, beschermde licht kruipt door de kiertjes van de vierkante spiegelplaatjes van de
discobal en schijnt hierdoor naar buiten zodat de ruimte helemaal afgesloten is, gevuld met het
prachtige mooie, heldere en beschermende blauw licht van Aartsengel Michaël. Geen enkele
energie kan hierdoor naar binnenkomen, je bent volledig beschermt!



De spiegeltjes van de discobal hebben nog een andere functie.

De spiegeltjes van de discobal hebben nog een andere functie. De spiegeltjes verleggen,
verplaatsen, spiegelen de energieverbinding naar een ander punt. Het kan niet meer bij jou
komen, het heeft geen aanhechting om zo maar te noemen. Doordat het heldere en beschermende
blauwe licht van Aartsengel Michaël door de kiertjes naar buiten schijnt, kan geen enkele energie
naar binnenkomen.

Met deze visualisatie kun je je dag beginnen. Je staat op en je stapt meteen in je discobal. Hierdoor
kan je helemaal happy zijn in jouw discobal, overal naar toe gaan, iedereen ontmoeten zonder last
te hebben van de energieën om je heen.

Wanneer je dit een aantal weken dagelijks doet, je kunt een herinnering zetten in je telefoon, zul je
merken dat er een groot verschil ontstaan is. Na een aantal weken heb je deze vorm van
bescherming ‘geautomatiseerd’ in je zijn. Het is er en het zal er altijd voor je zijn. Het enige wat je
even moet doen, is maandelijks energetisch contact maken met jouw discobal, zodat deze instant
blijft en niet ‘vervaagd en verdwijnt’. (dus maak er een maandelijkse herinnering van)


